
	
	

Homilie	voor	de	H.	Mis	op	5	mei,	6e	zondag	na	Pasen,	Jaar	B,	2024	in	de	Bovenkerk.	

(+)	Beste	broeders	en	zusters	in	Onze	Heer	Jezus	Christus,	

Laten	we	nadenken	over	wat	de	Heer	ons	vandaag	leert,	vooral	door	de	lezingen	uit	de	Heilige	Schrift.	
In	de	eerste	lezing	uit	het	boek	van	de	Handelingen	van	de	Apostolen	(Hand.	10,	25-26.	34-35.	44-48)	
zien	we	het	wonderbaarlijke,	beslissende	moment	waarop	Gods	heil	zich	uitbreidt	van	de	kleine	kring	
van	de	 Joden	tot	zelfs	de	hele	heidense	wereld,	want,	 zoals	Petrus	ons	 leert	door	zijn	woorden	aan	
Cornelius:	 	“...	bij	God	bestaat	geen	aanzien	des	persoons,	maar...,	uit	welk	volk	ook,	 ieder	die	Hem	
vreest	en	het	goede	doet,	Hem	welgevallig	is.”	God	wil	door,	met	en	in	iedereen	werken	die	Hem	wil	
respecteren	en	toestaan	om	dit	te	doen.		Gods	plannen	zijn	geweldig	om	te	zien	en	nog	spannender	om	
deel	van	uit	te	maken,	zoals	Petrus	en	Cornelius	hebben	ontdekt.	Maar	het	is	belangrijk	om	op	te	merken	
dat	Gods	plannen	heel	bijzonder	zijn;	om	dichter	bij	God	en	het	eeuwige	leven	te	komen,	moeten	we	
Gods	wil	respecteren	en	vervullen	in	alles	wat	Hij	ons	opdraagt,	zoals	Petrus	ons	hier	laat	zien.	In	het	
Johannes-evangelie,	hoofdstuk	3,	zegt	Jezus	tegen	Nicodemus:	“Werkelijk,	ik	verzeker	u,	niemand	kan	
het	koninkrijk	van	God	binnengaan	tenzij	hij	geboren	wordt	uit	water	en	Geest.”	De	toegang	tot	het	
eeuwige	leven	met	God	vereist	dus	de	Heilige	Doop,	het	vereist	de	genade	en	vergeving	van	zonden,	de	
geestelijke	 reiniging	en	vernieuwing	die	de	doop	ons	geeft.	 Jezus	zelf	benadrukte	het	 fundamentele	
belang	van	de	Heilige	Doop	toen	Hij	opzettelijk,	publiekelijk	het	doopsel	van	Johannes	de	Doper	ontving,	
ook	al	had	Jezus,	zelf	de	Zoon	van	God,	volledig	zonder	zonde,	eigenlijk	geen	doopsel	nodig.	Toen	Jezus	
naar	 Johannes	 kwam	 om	 gedoopt	 te	worden	 in	 de	 rivier	 de	 Jordaan,	 zei	 Johannes:	 “Ik	 zou	 door	 U	
gedoopt	moeten	worden,	en	dan	komt	U	naar	mij?	Maar	Jezus	antwoorde:	'Toch	moet	je	het	doen,	want	
zo	dienen	wij	de	gerechtigheid	geheel	en	al	tot	vervulling	te	brengen.'	Toen	deed	Johannes	het.”	(Matt.	
3)	/	En	hier,	nu,	in	deze	situatie	met	Petrus	en	Cornelius,	hoewel	de	Heilige	Geest	al	op	Cornelius	en	de	
andere	heidenen	is	neergedaald	zodat	ze	al	in	tongen	spreken,	staat	Petrus	erop	dat	ze	gedoopt	worden,	
omdat	 Jezus	 het	 vereist	 en	 het	 absoluut	 noodzakelijk	 is	 voor	 de	 vergeving	 van	 de	 erfzonde	 en	 alle	
persoonlijke	zonden	die	we	hebben	begaan	tot	het	moment	van	onze	doop,	waardoor	de	weg	voor	ons	
wordt	geopend	om	kinderen	van	God	onze	Vader	te	worden,	om	een	andere	Jezus	te	worden	en	Gods	
wil	te	volgen	door,	met	en	in	Jezus	naar	het	eeuwige	leven	dat	Hij	voor	ons	heeft	voorbereid.	We	hebben	
God	nodig;	we	hebben	Jezus	nodig;	we	hebben	het	sacrament	van	het	doopsel	nodig	om	het	eeuwige	
leven	met	God	te	bereiken.	

In	de	2e	lezing,	uit	de	eerste	brief	van	de	heilige	apostel	Johannes	(1	Johannes	4:7-10),	laat	Johannes	
ons	zien	hoe	God	van	ons	houdt	en	ons	in	Jezus	de	kans	op	eeuwig	leven	geeft.	Broeders	en	zusters:	
God	is	liefde.	God	heeft	ons	eerst	liefgehad	en	de	weg	voor	ons	geopend	om	het	eeuwige	leven	met	
Hem	te	bereiken	door	Jezus	Zijn	Zoon,	die	ons	van	onze	zonden	heeft	verlost	en	deze	weg	naar	de	hemel	
voor	ons	heeft	gecreëerd,	door,	met	en	in	Zichzelf.	God	de	Zoon	heeft	deze	weg	naar	de	hemel	geopend	
door	 Zijn	menswording,	 als	 Jezus;	 door	 Zijn	 eigen	 dood	 voor	 ons	 aan	 het	 kruis;	 door	 Zijn	 glorieuze	
opstanding	uit	de	dood	en	hemelvaart,	waar	Hij	een	woning	heeft	bereid	voor	ieder	van	ons	die	Hem	
wil	volgen	naar	de	heerlijkheid.	Laten	we	het	beste	maken	van	onze	geestelijke	wedergeboorte	in	het	



	
	

doopsel,	van	onze	kans	om	kinderen	van	God	te	zijn,	broeders	en	zusters	door,	met	en	in	Jezus.	Laten	
we	door	het	sacrament	van	Boete	God	toestaan	ons	te	bevrijden	van	onze	verdere	zonden	en	het	effect	
daarvan	op	ons	leven,	zodat	we	God	en	onze	naasten	werkelijk	kunnen	liefhebben	op	de	manier	die	
Jezus	ons	heeft	getoond.	Jezus	heeft	ons	laten	zien	dat	leven	en	sterven	volgens	Gods	wil	de	sleutel	is	
tot	het	behagen	van	God	en	het	verdienen	van	een	aandeel	 in	Zijn	Leven	en	Glorie.	Om	dit	doel	 te	
bereiken,	deze	eeuwige	beloning,	moeten	we	bereid	zijn	om	alles	te	riskeren	uit	kinderlijk	vertrouwen	
in	God	onze	Vader,	om	alles	te	riskeren	uit	liefde	voor	onze	naaste;	onbevreesd	voorwaarts	gaan	door	
alle	offers	te	accepteren	die	God	van	ons	vraagt.	God	dienen	en	het	eeuwige	leven	met	Hem	bereiken	
vereist	dezelfde	risico's,	hetzelfde	kinderlijke	vertrouwen	in	God	dat	Jezus	ons	toonde	in	Zijn	leven	en	
offer	hier	beneden.	Als	we	leven	door,	met	en	in	Jezus,	dan	kunnen	ook	wij	dat	nieuwe,	eeuwige	leven	
bereiken,	dat	hemelse	doel	dat	anders	buiten	bereik	zou	zijn,	onbereikbaar.	

En	laten	we	ook	de	evangelielezing	van	vandaag	overwegen	(Johannes	15:9-17).	De	weg	naar	de	hemel	
houdt	in	dat	we	God	liefhebben	en	onze	naaste,	op	de	manier	die	Jezus	ons	heeft	laten	zien.	Niet	alleen	
Jezus	imiteren,	maar	zelfs	Hem	in	ons,	door	ons	laten	leven.		Door	de	sacramenten	van	het	doopsel,	het	
vormsel	en	de	heilige	eucharistie	te	ontvangen,	hebben	we	Gods	eigen	leven	in	ons,	God	zelf	woont	in	
ons,	en	we	kunnen	door	God	geleid	worden,	als	zijn	gewillige	kinderen,	zijn	meewerkende	dienaren,	
waarbij	ieder	zijn	of	haar	eigen	deel	doet	om	Gods	plan	hier	en	nu	te	vervullen,	om	Zijn	verlossing	in	
Jezus	te	brengen	aan	de	wereld	zoals	wij	die	aantreffen,	hier	en	nu,	door	ons	evangeliezaad	te	zaaien	
en	de	vrucht	te	oogsten	van	het	evangeliezaad	dat	anderen	voor	ons	hebben	gezaaid.	Wanneer	we	uit	
kinderlijke	liefde	voor	God	Zijn	bevelen	opvolgen	en	Zijn	leiding	volgen,	dragen	we	ons	steentje	bij	om	
de	wereld	voor	te	bereiden	voor	de	volgende	generatie	van	Gods	kinderen	en	dienaren	die	na	ons	zullen	
komen,	Gods	werk	verder	dragen,	God	verheerlijken	en	Zijn	heilsplan	meer	en	meer	verwezenlijken	tot,	
uiteindelijk	het	aantal	uitverkorenen	vol	 is	en	Gods	glorie	volledig	zal	worden	geopenbaard	 in	Jezus'	
tweede	komst,	de	opstanding	van	de	doden	en	de	beloning	van	eeuwig	leven	bij	God	voor	hen	die	hun	
aardse	leven	hebben	gebruikt	om	God	te	behagen	als	liefhebbende	kinderen	en	trouwe	dienaren.	

Wat	een	zegen	is	het	voor	ons,	broeders	en	zusters,	om	deze	kans	te	krijgen	om	God,	onze	Schepper,	te	
kennen,	lief	te	hebben,	en	te	dienen,	door,	met	en	in	Zijn	Zoon,	onze	Heer	en	Verlosser,	Jezus	Christus!	
We	hebben	elk	één	eindig	leven	hier	beneden	in	het	lichaam	gekregen,	en	door	God	lief	te	hebben	met	
alles	wat	Hij	ons	geeft,	kunnen	we	het	eeuwige,	oneindige	leven	met	God	winnen,	opstanding	uit	de	
dood,	net	zoals	Jezus	voor	ons	heeft	gedaan.	Laten	we	Jezus	echt	liefhebben	en	Zijn	vrienden	zijn,	door	
Hem	in	ons	te	laten	leven,	zodat	ook	wij	Gods	geboden	kunnen	houden,	zodat	we	Zijn	vreugde	in	ons	
kunnen	ervaren	en	onze	vreugde	vervuld	kan	worden.	Laten	we	elkaar	liefhebben	zoals	Jezus	ons	heeft	
liefgehad,	zelfs	ons	leven	geven	voor	elkaar,	als	vrienden	en	broeders	en	zusters	in	God,	zoals	Jezus	voor	
ons	heeft	gedaan.	En	laten	we	dit	doen	in	Zijn	naam,	totdat	we	samen	het	eeuwige	leven	bereiken,	door,	
met	en	in	Jezus,	die	op	ons	wacht	met	Maria,	Petrus,	Cornelius	en	alle	heiligen	die	ons	zijn	voorgegaan	
naar	de	hemelse	glorie.	Amen.	


